
 Karels nieuws
Welkom op de nieuwsbrief van basisschool Hertog Karel.

Via deze brief ontvangen jullie een overzicht van het reilen en
zeilen in onze school. Bij deze een greep uit het nieuws van de

start van het schooljaar.
Geniet mee van de activiteiten over de verschillende klassen.

save the date

24 oktober: eerste oudercontact
25 oktober: Halloween event georganiseerd door het
Karelcomité (15u - 18u)
23 november: eetfeest - spaghetti
27 november: grootoudersfeest kleuterschool
20 december: kerstloop (sponsorloop voor het goede doel)



kleuterschool

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding
kunnen we volop bewegen bij juf Michèle.

Stap of trap je mee? 
 De strapdag was weer een succes. 

De kinderen kwamen massaal met de fiets of te voet. 
Als beloning kregen ze een armbandje. 

Groot en klein kwamen samen om het straplied te zingen/dansen. 
Iedereen droeg zo zijn steentje bij aan een rustigere schoolomgeving. 

Dus laat de auto maar eens wat meer aan de kant en stap of trap samen 
met je kind naar school. 



instapklas
De instappers namen een gezonde start. De pitjes van onze pruimen
hebben we geplant. Hopelijk komen er snel nieuwe plantjes uit. Voor

het leren van ons versje knutselden we een fruitkroon. 
Met het nieuwe schooljaar kwam er een nieuw speelhuis in onze klas.

Weldra mogen we het versieren.



eerste kleuterklas

In de eerste kleuterklas zijn wij
allemaal vriendjes van Rikki.

Rupsje nooitgenoeg krijgt maar geen genoeg van eten. 
Fruit, taart, koekjes, worst, bladeren,... alles wat hij tegenkomt eet hij op. 

Hij maakt een cocon en valt in slaap. 
Wanneer hij wakker wordt is hij een mooie vlinder geworden. 

In de eerste kleuterklas gingen we aan de slag met het prentenboek rupsje nooitgenoeg. 
Met als afsluiter smullen van lekkere zelfgemaakte fruitsla. 



tweede kleuterklas

Iedere voormiddag eten wij een lekker fruitje. Mmmm...

Wij zijn tegen pesten! 

 Herfst in de tweede kleuterklas.
Met de lijnbus naar het bos in Wezemaal. 
Waar kan je de herfst beter ontdekken? 



In de poppenkast kan het vrolijk zijn, want daar
woont die Jan met zijn zus Katrijn. Van je tralalalala

van je hopsasa, van je tralalalala doe die Jan eens na!

tweede en derde kleuterklas

derde kleuterklas

3de kleuterklas werkte rond het verhaal ‘ het
pannenkoekenmannetje’. We maakten zelf een lekker

mannetje met pannenkoeken die we mochten versieren
met snoepjes en fruitjes. Nadien smulden we deze

heerlijke pannenkoeken op!



In september werd de 1ste bouwsteen van "een jaar zonder pesten" onthuld. 
#werken aan een goede groepssfeer was het 1ste werkpunt.

Om dit duidelijk te maken werden de stippen van "stip it" bovengehaald en
tijdens klasgesprekken werden er duidelijke afspraken geformuleerd.

lagere school

Karelcomité

Ontbijt door het Karelcomité

Om de start van het schooljaar te vieren voorzagen
de ouders van het Karelcomité allerlei lekkers als

ontbijt. De kinderen van het eerste leerjaar kregen
hierbij de hulp van hun peters en meters van het

zesde leerjaar, omdat het allemaal nog erg nieuw en
spannend was. 



eerste leerjaar

Kipjes in de tuin

De kinderen hebben het thuis vast al verteld, maar sinds kort is het nieuwe kippenhok op school ook bewoond. We
adopteerden 3 kippen vanuit zorgboerderij Huppeldepup die ze op hun beurt opvingen toen ze 'afgedankt' werden
als legkip in een legbatterij. Wij gaan deze meisjes hopelijk een zorgeloos leven kunnen geven en laten genieten van
de natuur, lekker eten en verse buitenlucht. Het gaat alvast de goede richting op, want ze hebben al veel pluimpjes

bij gekregen en legden ondertussen ook al verschillende eitjes.

De eerste maand van het eerste leerjaar

De eerste dag werd de klas verkend aan de hand van een fotozoektocht. Ondertussen leerden de kinderen al veel
letters schrijven en nog meer letters lezen. We oefenden met scheerschuim, op het bord en op nog veel andere

manieren. Ook werd er al druk gerekend in allerlei vormen. Zelfs al staand op onze stoel of springend door de klas
met sprongen van 1, 2 of 5!



tweede leerjaar

"Thema 1 - Welkom in onze klas" werd in het 2de leerjaar op een wel
erg lekkere manier afgesloten.

De kinderen zorgden zelf voor gezonde snacks. Iedereen bracht iets
van de ingrediënten mee en samen gingen de kinderen aan de slag.

Uiteraard werd er ook uitgebreid de tijd genomen voor het bespreken
van het belang van een goede hygiëne en werd dit ook in de praktijk

omgezet.
 Kijk mee naar de lekkere resultaten en wanneer het water jullie in de
mond loopt ... het recept kan gevraagd worden aan de mini-koks van

het 2de leerjaar 🙂



derde leerjaar

We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart. Het was wel een beetje wennen in de nieuwe klas, maar we hebben
onze draai gevonden. We hebben niet alleen hard gewerkt, we hebben ook al heel veel plezier beleefd.

 
Elke woensdag doen we hoekenwerk. We leren dan zowel zelfstandig als in groepjes samen te werken. Tijdens deze

activiteit leren we op een speelse manier onze leerstof. Bv. door Scoodle, door het spelen van een spel….
 

Op maandag 6 oktober gingen we naar jaarlijkse gewoonte naar Heverleebos. We onderzochten de sporen van
dieren, we bekeken paddenstoelen van dichterbij,… Tijdens onze tocht zagen we zelfs een paarse paddenstoel, nl. de

amethistzwam.
 

Meester Jonas gaat ons dit schooljaar meer leren over ICT. Onze eerste ICT–les is al achter de rug. Wat was dit fijn.



Vandaag leerden we aan de hand van een simulatie op een tablet of op een computer de
verschillende diensten van onze gemeente kennen en wat deze diensten hun taken zijn. 

Een gemeente besturen is toch wel niet zo makkelijk.
 

vierde leerjaar



derde graad

Maandag op school , de juf is mijn grootste idool !!! 
Het was mijn eerste dag maar het was superleuk!!! 

Ik lag daar direct in een DEUK!!! 
We maakten LEKKERE soep MJAM MJAM !!! en ook LEKKER sap HAM HAM !!! 

Het was voor de verjaardagen, iedereen had volle magen het was een leuke dag.
Ik wil dansen als het mag.

Jammer dat de dag ooit voorbij GAAT het is het einde van de dag.
Ik zou willen blijven als het mag maar ik moet weer naar huis.

Ik ben zo stil als een muis maar morgen is een nieuwe  SCHOOLDAG!! YEY!!!
 Morgen zeg ik tegen iedereen HEY en dan begint mijn schooljaar.

Kan het leuker worden dan dit? jammer dat mijn gedicht gedaan is DOEI...
 

 (geschreven door: Nina Vanderwegen)



American Games
Op vrijdag 4 oktober gingen de kinderen van het vijfde en
zesde leerjaar met de fiets op stap. Ze fietsten richting het

Sportcomplex van Kessel-Lo om een hele voormiddag
ondergedompeld te worden in American Games. 
Er werden verschillende sporten aangereikt: golf,

snowboarden, balbehendigheid, rope-skipping,... . Nadien
fietsten ze het hele eind terug.

Een leuke en sportieve voormiddag was dit!

derde graad

Bos
Om de Week van het Bos goed te starten, stond er op maandag 7

oktober traditiegetrouw een bosuitstap op de planning. Alle kinderen
van de derde graad gingen met de bus naar Blanden om aan De

Torenvalk te vertrekken op herfstwandeling. 
We volgden verschillende knooppunten om 's middags te kunnen

lunchen in het Speelbos 'Everzwijnbad'. Hier konden we ons helemaal
uitleven in de avontuurlijke speeltuin met reuzenmikado, een 30 meter

lange houten slang, een griezelig hoge klimbrug,... . 
Nadien zetten we onze wandeling verder richting de Zoete Waters. Daar

kwam de bus ons terug oppikken na een wandeling van een kleine 10
kilometer. Moe maar voldaan reden we terug naar school. 



sport op woensdagnamiddag met juf Nele


